
Liturgie voor de besloten viering 
op Zondag 7 Juni 2020 om 9.30 
uur in de Grutte Tsjerke te 
Kollumerzwaag.  
 
Zingen voor de dienst: Lied 759/ 266 Gods kinderen op aarde 
 
 Gods kinderen op aarde, 
zij wand'len in het licht, 
omdat zij gerechtvaardigd 
zijn voor Zijn aangezicht. 
Zij leven Hem ter ere, 
Zijn naam hun lieve lust. 
Zij sterven in den Here, 
zij slapen zo gerust. 
 
Welkom door de ouderling van dienst  
Zingen Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5  
 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Stilte moment  
Bemoediging en groet 
Klein gloria  

Thema van de dienst: Geloven in crisistijd 

Gebed van verootmoediging 
Woord ten leven: Spreuken 3: 1 t/m 7 
 
Zingen: Lied 315/330: 1 en 3 Heb dank O God van alle leven 

  
 
Heb dank, o God van alle leven, 

 die zijt alleen Uzelf bekend, 
 dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
 uw licht en liefd' ons toegewend. 
 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
 nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
 en wat voor wijzen bleef verborgen 
 werd kinderen geopenbaard. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezingen  
Lezing 1: Habakuk 1:1-4  
Lezing 2: Habakuk 2: 1-4 
Lezing 3: Habakuk 3: 17 t/m 19 
 

Zij slapen en ontwaken, 
als in een ogenblik. 
God zal hen wakker maken, 
Hij waakt voor hun geluk. 
Zo worden zij veranderd, 
tot heerlijkheid en eer. 
Zij geven zich uit handen 
en leven in den Heer.   
 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

  Gemeente, aan wier aardse handen 
 dit hemels woord is toevertrouwd, 
 o draag het voort naar alle landen, 
 vermenigvuldigd duizendvoud. 
 Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
 op mensengunst of heerlijkheid? 
 't Verwaait als gras en weidebloemen. 
 Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 



Zingen: Lied 910/448: 1, 2 en 4 Soms groet een licht van vreugde 
 
 1.Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
2.Goddank, wij overdenken 
‘t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
  
Overdenking 
Zingen: 905: 1,2 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden 
 
1.Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
2.Wat is de winst als ik vol zorgen                   
mijn lot met ach en wee beklaag?                   
Vind ik er baat bij elke morgen                        
de dag te zien als nieuwe plaag?                      
Wat ons verdriet en onze nood         
worden door klagen maar vergroot  
 
Gedicht: Al soe de figebeam net bloeie C. de Groot Klein vertaling Atze Bosch.  
Dankgebed en voorbeden  
Oproep tot barmhartigheid  
Slotlied Lied 413/ 444: Grote God wij loven U  
 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Zegen 
Orgelspel 

4.Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 

4.Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegt, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van, 
alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 
 

3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 
 
 


