PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG

3% ADVENTSZONDAG — 13 DECEMBER 2020

BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

MET MEDEWERKING VAN

AUKE DE BOER, ORGEL EN VLEUGEL
DE SWEAGERS, ZANG

ZINGEN: LIED 118 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL
1 Hij kwam bij ons heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,

en heeft Zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God , de Koning-Knecht.

Hij heeft Zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door Zijn liefdemacht.

2 En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.

3 Zie je de wonden zo diep?

De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,

de Man, Die onze zonden droeg.

4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: PSALM 103: 1 EN 3

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid,
gedenk Zijn goedheid, Die u wil vergeven,
Die u geneest, Die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.




3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem Die niet voor altijd met ons twist,
Die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

STIL GEBED - VOTUM EN ZEGENGROET
IN MEMORIAM

Taeke Beerda, geboren 18 augustus 1971,
overleden 4 december 2020 in de leeftijd van 49 jaar

Jacob Vietmeijer, geboren 3 november 1938,
overleden 4 december 2020 in de leeftijd van 82 jaar

ZINGEN: LIED 413 VERS 1 EN 3 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,

wond’re stad zo hoog gebouwd,

nimmer heeft men op deze aarde,

ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist(e)ren naar Zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

3 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein:

BEAMER: AANSTEKEN VAN DE 3F ADVENTSKAARS

ZINGEN: GEZANG 26: 3 EN 4 LIEDBOEK 1973
3 Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden

zijn wondren van genade-alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders tre(d)en.




4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,

dat al wat ademt voor U kniel!

Des Heren ijver zal bewerken,

dat Hij de zetel, U bereid,

met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

GEBED

LEZING: MATTHEUS 1 VERS 18 T/M 25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen Zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te
zZijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was,
wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te
verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van
de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria
bij je te nemen, want het Kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest.
Ze zal een Zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal Zijn volk
bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger
Zijn en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in
onze taal betekent ‘God met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel
van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar
hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar Zoon gebaard had. En
hij gaf Hem de naam Jezus.

ZINGEN: GEZANG 476: 1,2 EN 5 LIEDBOEK 1973
1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,

God uit God en Licht uit Licht;

Wijsheid, véér de aanvang aller dingen

spelend voor Gods aangezicht;

Engel Gods uit Isrels oude dagen,

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,

Dienaar van Gods hoog bevel,

Kind der maagd, Immanuél!

2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
Die voor ‘s werelds zonden boet,

Uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank Uw heilig bloed.

Uit een duister, vrees’lijk boven mate
riept Gij tot Hem Die U had verlaten,
maar Uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, ‘t is volbracht.




5 Levensvorst, U loven de geslachten,

en tot Uw verborgen tijd

blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,

‘t einde van haar bange strijd.

Houd haar waakzaam; doe haar, ‘t hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,

tot zij op de jongste dag,

met U triomferen mag.

VERKONDIGING OVER MATTHEUS 1: 21

Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

MUZIKAAL INTERMEZZO
DANKGEBED EN VOORBEDE
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN: GEZANG 358: 1 LIEDBOEK 1973

1 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed,

verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met Uw woord: het is volbracht.

ONDERWIJZING

ZINGEN: GEZANG 358: 2 LIEDBOEK 1973
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis,
het heilig feest van Uw gedachtenis;

schenk mij Uw Geest, opdat ik U ontmoet

in ‘t teken van Uw lichaam en Uw bloed.

AVONDMAALSGEBED EN NODIGING

ZINGEN: GEZANG 358: 3 LIEDBOEK 1973
3 Gij, Die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot Uw sacrament.

COMMUNIE VAN HET BROOD
ZINGEN: GEZANG 358: 4 LIEDBOEK 1973

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?




Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn.

COMMUNIE VAN DE WIJN

ZINGEN: GEZANG 358: 5 LIEDBOEK 1973
5 Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood
en neem de beker, die Gij Zelf mij boodt,

hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij;

berg m’ in Uw liefde, Heer, en zegen mij.

DANKZEGGING NA DE MAALTIID

ZINGEN: GEZANG 358: 6 LIEDBOEK 1973
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer;

in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES

ZINGEN: GEZANG 118: 1 EN 2 LIEDBOEK 1973
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, Uw tempel zijn.

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,

verkwik mij met Uw heilge gloed.

Kom met Uw zachte glans doordringen,

0 Zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

ZEGEN

ZINGEN: GEZANG 456: 3 LIEDBOEK 1973
3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, Uw naam ter eer!




