PROTESTANTSE GEMEENTE
KOLLUMERZWAAG

45 ADVENTSZONDAG - 20 DECEMBER 2020

BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
MET MEDEWERKING VAN

BAUKE HOEKSTRA, ORGEL EN VLEUGEL
JAPPIE DE VRIES, ZANG
LYNCKE KLAVER, CORNET

ZINGEN: LIED 26 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL
(FRYSKE OERSETTING: DAVID DE JONG)

1 Jou, tsjinners fan God, jim Kening de ear.

Rop at oer de wréld de lof fan jim Hear.

Ja, priizje de namme fan Jezus fol fjoer:

oer naasjes en stammen hat Hy it bestjoer.

2 God troanet sa heech, almachtich is Hy.

mar bdcht Him omleech en komt tichteby.

In skare fan sill'gen bringt Jezus de ear.

Want Hy hat us hill'ge, Gods Soan en us Hear.

3 It heil komt fan God, dy’t sit op de troan.
Jou allegear lGd en earje syn Soan.

De ingels ha tsjlge fan frede dy’t kaam.
Lit elts him no blge en priizje it Laam.

4 Wiswier, alle ear en wiisheid en macht
komt ta oan de Hear, dy't alles folbrocht.
Mei ingels ienriedich sil klinke Us stim:

Gods leafde is ivich. Us tank is foar Him.

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: PSALM 89: 1 EN 3

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,




een altijd velilig huis, vast als de hemel zelve.

3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.

Het loflied van Uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ‘t licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met Uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen

in eerbied en ontzag Uw grote troon omringen.

STIL GEBED - VOTUM EN ZEGENGROET
IN MEMORIAM JELTJE DE VRIES-DIJKSTRA (1932-2020)

ZINGEN: PSALM 124: 1 EN 4

1 Laat Israél nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze Hulp, wij waren lang vergaan.

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door Zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

AANSTEKEN VAN DE 45 ADVENTSKAARS

ZINGEN: GEZANG 480 LIEDBOEK 2013
1 Ik wandel in gedachten

in Gods geboortehuis

gezegend zijn de nachten

van kerst, hier ben ik thuis.

Mijn hart vergeet de wereld

van haast en regeldruk.

Hier vind ik Jezus’ kribbe,

geloof is mijn geluk.

2 Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal

hoe God als hemels kindje
moet slapen in een stal.

U Heer, mijn levensadem,




het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde,
moet slapen in een grot.

3 Een mus heeft nog zijn nestje,
zijn eigen heggentak,

een zwaluw die wil rusten

vindt veilig onderdak,

een leeuw kan zich verschansen —
moet ik mijn God dan zien

in stro van iemand anders,

een stal, zo anoniem?

4 Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,

U Zelf hebt mij veroverd,

blijf in mij toegedekt.

Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.

Kom, wikkel U, Heer Jezus,

in diepten van mijn ziel.

GEBED

ZINGEN: GEZANG 102 LIEDBOEK 1973
1 God heeft vanouds gesproken

door der profeten woord.

Hij ging onafgebroken

met onze vaad’ren voort.

En elke nieuwe spreker

verhief zijn eigen stem.

Toch gaven zij een zeker

getuigenis van Hem.

2 Nu aan het eind der dagen
heeft God de tijd vervuld,

en al Zijn welbehagen

is door de Zoon onthuld.
Wat de profeten zeiden,
voor ons maakt Hij het waar.
‘t Geheim der oude tijden

is heden openbaar.




3 In Hem is al het zijnde
geroepen uit het niet.

Hij is begin en einde

van al wat er geschiedt.
Hijzelf, het stralend teken
van ‘s Vaders majesteit,
wil heden tot ons spreken
van Gods barmhartigheid.

4 Hij heeft uit al het leven

de smetten weggedaan.

De zonden zijn vergeven,
daarom spreekt Hij ons aan.
En Hij heeft, opgestegen
aan ‘s Vaders rechterzij,

de Hoogste naam verkregen.
Daarom spreekt Hij ons vrij.

LEZING: HEBREEEN 1 VERS 1 T/M 6 EN 13 T/M 14

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons
gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles,
door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van
Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle
dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van
onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer
geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen
heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de
engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U
verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor
Mij tot een Zoon zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in
de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem
aanbidden.

En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank
voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden
worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beérven?

ZINGEN: GEZANG 91A LIEDBOEK 2013
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen,




dan wordt Zijn vrede jou tot brood.
God legt Zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,

Jij blijft geschreven in Gods hand.

God is een schild voor Zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen

van liefde om hun tranen heen.

VERKONDIGING OVER HEBREEEN 1: 3-5
MUZIKAAL INTERMEZZO

DANKGEBED EN VOORBEDE

LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN: GEZANG 381: 1 LIEDBOEK 2013

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed,;

verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met Uw woord: het is volbracht.

ONDERWIJZING
ZINGEN: GEZANG 381: 2 LIEDBOEK 2013

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis,
het heilig feest van Uw gedachtenis;




schenk mij Uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ‘t teken van Uw lichaam en Uw bloed.

AVONDMAALSGEBED EN NODIGING

ZINGEN: GEZANG 381: 3 LIEDBOEK 2013
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot Uw sacrament.

COMMUNIE VAN HET BROOD

ZINGEN: GEZANG 381: 4 LIEDBOEK 2013
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn.

COMMUNIE VAN DE WIJN

ZINGEN: GEZANG 381: 5 LIEDBOEK 2013
5 Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,

hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij;

berg m’ in Uw liefde, Heer, en zegen mij.

DANKZEGGING NA DE MAALTIJD

ZINGEN: GEZANG 381: 6 LIEDBOEK 2013
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer;

in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES

ZINGEN: GEZANG 481: 1, 2 EN 3 LIEDBOEK 2013
1 Hoor, de englen zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!

Vrede op aarde, ‘t is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor,




dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem

voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer,
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd

op een tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al Uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

ZEGEN

ZINGEN: GEZANG 483: 3 LIEDBOEK 2013

3 Stille nacht, heilige nacht!

Vrede en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!




