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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
WOENSDAG 10 MAART 2021 
 
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 

 
 
VANUIT DE GRUTTE TSJERKE 
 
M.M.V. YMKJE DE VRIES, ORGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG 
 
ZINGEN: GOEDE HERDER ALS WIJ SLAPEN 

 
Goede herder, als wij slapen,  
heel deze nacht,  
waak dan over al Uw schapen,  
heel deze nacht;  
dat wij dromen zonder zorgen,  
veilig rusten tot de morgen,  
lieve God bij U geborgen,  
heel deze nacht. 
 
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,  
bij dag en nacht,  
engelen steeds om ons heen zijn,  
bij dag en nacht,  
dat de doden bij U leven,  
eeuwig in Uw licht geheven ,  
allen door Uw trouw omgeven,  
bij dag en nacht. 

 
WELKOM 
 
ZINGEN: PSALM 23 

 
Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder Zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om Zijn zegen. 
 
Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van Uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn Koning 
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en jaar aan jaar verblijven in Zijn woning. 
 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
INLEIDEND WOORD 
 
ZINGEN: AAN U BEHOORT O HEER DER HEREN 

 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek’re zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in Uwe naam. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij Uw schepping niet vergeet. 
‘t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al Uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
GEBED 
 
LEZING: PSALM 23 VERS 11 T/M 6 

 
Een psalm van David. 
 
De HEER is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van Zijn naam. 
 
Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
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Uw stok en Uw staf, 
zij geven mij moed. 
 
U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 
Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

 
ZINGEN: MIJN HERDER IS DE HEERE GOD 

 
Mijn Herder is de Heere God, 
in Hem is al mijn lust; 
in groene weiden voert Hij mij, 
aan wateren der rust. 
 
De Heer verkwikt mijn matte ziel, 
Hij doet mijn voeten gaan  
in ’t spoor van Zijn gerechtigheid  
ter wille van Zijn Naam. 
 
En ga ‘k door ’t diepe doodsravijn, 
geen vrees verbijstert mij: 
Uw stok en staf zijn mij tot troost, 
Gij Zelf zijt mij nabij. 
 
Voor ’t oog van wie mijn hater is, 
hebt Gij mijn dis gespreid, 
met olie wordt mijn hoofd gezalfd, 
mijn beker is bereid. 
 
Genade en goedheid volgen mij, 
mijn ganse levensdag, 
totdat ik eens in ’s Heeren Huis, 
voor eeuwig wonen mag. 

 
VERKONDIGING OVER PSALM 23 
 
ZINGEN: GROOT IS UW TROUW O HEER 

 
Groot is Uw trouw, o Heer, God onze Vader,  
en Uw ontferming gaat nimmer voorbij. 
Bij U geen schaduw of schijn van verand’ring: 
Dezelfd’ in eeuwigheid, Vader zijt Gij. 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  
dagelijks nieuw is Uw wond’re genâ! 
Wat ik behoef heeft Uw hand mij gegeven. 
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Groot is Uw trouw, o Heer! Waar ik ook ga! 
 
Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd,  
zon, maan en sterren gezet in hun baan,  
heel Uwe schepping getuigt van Uw trouw, Heer, 
Die ons bewaart en leidt, heel ons bestaan. 
 
Zondenvergeving en blijvende vrede, 
en Uw nabijheid, die ’t harte verblijdt, 
kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen, 
talloos de gaven die Gij mij bereidt. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: ‘K WIL U O GOD MIJN DANK BETALEN 

 
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met Uw zorg omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde Bron van zegeningen: 
zulk een Ontfermer waart Gij mij. 
 
Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
Uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez’ avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn Heil en Hulp geweest. 

 
ZEGEN 
 
ZINGEN: IK WEET AAN WIE IK MIJ VERTROUWE 

 
Ik weet, aan Wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de Rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die Uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

 
 


