
1 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 23 MEI 2021 
 
PINKSTEREN 

 
 
VOORBEREIDING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
M.M.V. SIMON SCHOON, ORGEL, EN WERKGROEP EREDIENST, ZANG 
 
VOOR DE DIENST ZINGEN: SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS 

 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen.  
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is 
en Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis. 
‘t Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer. 
‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 87 

 
Op Sions berg sticht God Zijn heilge stede. 
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
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O Moederstad, uit u is elk geboren! 
 
God zal hen Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen als bij Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne,  
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
VOORBEREIDING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
ZINGEN: OP U MIJN HEILAND 

 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heilge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
GEBED 
 
KINDERMOMENT 
 
BEAMER: EEN VLAMMETJE HIER EEN VLAMMETJE DAAR 

 
Een vlammetje hier,  
een vlammetje daar. 
Een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
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Zeg weet je het al,  
vandaag is het feest: 
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest. 
 
Een vlammetje hier,  
een vlammetje daar. 
We doen onze vlammetjes bij elkaar. 
Dan is het een vuur,  
dan is het een feest: 
wij danken de Heer voor de Heilige Geest! 

 
ONDERWIJZING BIJ DE OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 
 
ZINGEN: VASTE ROTS VAN MIJN BEHOUD 

 
Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw scha(d)uw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
 
ZINGEN: ZIE IK BRENG VOOR MIJN BEHOUD 

 
Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook mirre of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God Die zalig maakt, 
Die de arme kleedt en voedt, 
Die de zondaar leven doet. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
BEANTWOORDING VAN DE BELIJDENISVRAGEN 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARSEN 
 
HANDOPLEGGING EN BELIJDENISTEKST 
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VERWELKOMING 
 
ZINGEN: HERE JEZUS OM UW WOORD 

 
Here Jezus, om Uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ‘t hart dat naar U hoort 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid. 
‘t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij Zelf in ons verrichten. 
 
O Gij Glans der heerlijkheid, 
Licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor Uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
LEZEN: HANDELINGEN 1: 1 T/M 13 

 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden 
vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem 
woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen 
in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en 
ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze 
eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van 
hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ 
 

BEAMER: HEER IK KOM TOT U, NEEM MIJN HART 
 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij. 
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Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde 

 
VERKONDIGING OVER JOHANES 16: 14 HSV 

 
De Heilige Geest, Die zal Mij verheerlijken,  
want Hij zal het uit het Mijne nemen  
en het u verkondigen. 

 
ZINGEN: JEZUS GA ONS VOOR 

 
Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het vaderland.  
 
Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.  
 
Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het Licht  
dat ons troost en richt.  
 
In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
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tot aan ‘t eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: GEEST VAN HIERBOVEN 

 
Geest van hierboven,  
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse vrede,  
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen  
van grote dingen, 
als wij ontvangen  
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven, 
als wij herboren  
Hem toebehoren, 
Die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden, 
Liefde Die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here,  
doet triomferen 
die naar U heten  
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

 
ZEGEN  
 


