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VOOR DE DIENST ZINGEN: LIED 289 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
Ik geloof in God de Vader  
Die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
– het gesternte zingt Zijn eer –  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen,  
Goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven  
– groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen – God zij glorie –  
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood – dit is Mijn lichaam  
– door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: GEZANG 405 LIEDBOEK 2013 

 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
Werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al Uwe engelen, onvolprezen Heer. 
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Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God, almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne,  
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
IN MEMORIAM 

 
Gerrit Hendrik de Haan, geboren 30 april 1934, 
overleden 18 mei 2021 in de leeftijd van 87 jaar 

 
BEAMER: DE HEILIGE STAD 

 
Terwijl ‘k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom. 
Ik was in ’t oud Jeruzalem, ‘k stond aan de tempelzoom. 
Ik hoorde kind’ren zingen, een lied vol blijde klank. 
En ’t was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang. 
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer, 
’t Hosanna in de hoge, ’t Hosanna voor uw Heer. 
 
Doch eensklaps werd het alles, zo donker om mij heen. 
Het kinderkoor verstomde en de eng’lenschaar verdween. 
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots’ling nacht 
en klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht. 
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer, 
’t Hosanna in de hoge, ’t Hosanna voor uw Heer. 
 
En verder zag ‘k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid, 
een stad die als een bruid versierd, haar Koning wachtend beidt. 
‘k Zag straten van het zuiverst goud, door d’ open paar’len poort, 
miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord. 
Maar onder harp en cimbelspel, juicht mens en eng’lenstem, 
tot eer van God en van het Lam, in ’t nieuw Jeruzalem. 
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd. 
Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid. 

 
GEBED 
 
KINDERMOMENT 
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BEAMER: IK ZAG EEN KUIKENTJE 
 
Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat, 
onder haar vleugels waar het veilig zat, 
tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn. 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
in de schaduw van Uw vleugels 
wil ik schuilen, o Heer. 
 
U bent mijn Toevlucht,  
U bent mijn Sterkte, 
U bent mijn Schuilplaats,  
U, o Heer. 
 
Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat, 
onder haar vleugels waar het veilig zat. 
Zoals dat kuikentje, klein en teer, 
wil ik schuilen, o Heer 

 
LEZEN: GENESIS 16: 1 T/M 16 

 
Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een 
Egyptische slavin, Hagar. ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER 
houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin 
slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram 
stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin 
Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in Kanaän. Hij sliep met 
Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, 
verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abram: 
‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik 
heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze 
zwanger is toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de HEER 
maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of jij.’ Abram antwoordde: 
‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai 
haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De Engel van de HEER trof 
haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar 
Sur ligt. ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je 
heen?’ vroeg Hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ 
antwoordde ze. ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de Engel van de 
HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ En Hij vervolgde: ‘Ik zal je 
heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. 
Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet 
je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te 
verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt 
iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin 
leven.’ Toen riep zij de HEER, Die tot haar had gesproken, zo aan: 
‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet Hem 
gezien Die naar mij heeft omgezien?’ Daaraan dankt de bron die 
daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered. Hagar 
bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem 
gebaard had Ismaël. Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem 
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Ismaël baarde. 
 

ZINGEN: GEZANG 804 LIEDBOEK 2013 
 
De Heer heeft naar mij omgezien! 
Ik had geen leven meer, indien 
Hij mij had laten dolen, klein 
in eindeloosheid der woestijn. 
 
Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem, 
hoor in de eenzaamheid Zijn stem. 
De Bron des levens is vlakbij, – 
Gods toekomst opent zich voor mij. 

 
VERKONDIGING OVER JOHANES 16: 13 
 
ZINGEN: OPWEKKING 770 

 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
ZINGEN: APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
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is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
ONDERWIJZING 
 
ZINGEN: GEZANG 381: 1 LIEDBOEK 2013 

 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met Uw woord: het is volbracht. 

 
AVONDMAALSGEBED  
 
ZINGEN: GEZANG 381: 2 LIEDBOEK 2013 

 
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis, 
het heilig feest van Uw gedachtenis; 
schenk mij Uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ‘t teken van Uw lichaam en Uw bloed. 

 
NODIGING 
 
ZINGEN: GEZANG 381: 3 LIEDBOEK 2013 

 
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot Uw sacrament. 

 
COMMUNIE VAN HET BROOD 
 
ZINGEN: GEZANG 381: 4 LIEDBOEK 2013 

 
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn. 

 
COMMUNIE VAN DE WIJN 
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ZINGEN: GEZANG 381: 5 LIEDBOEK 2013 
 
Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij; 
berg m’ in Uw liefde, Heer, en zegen mij. 

 
DANKZEGGING NA DE MAALTIJD 
 
ZINGEN: GEZANG 381: 6 LIEDBOEK 2013 

 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer; 
in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: GEZANG 704 LIEDBOEK 2013 

 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
Die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
Die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
Zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een Helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
Die troont in ‘t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt Zijn eer, 
de toekomst is Zijn rijk. 

 
ZEGEN MET GEZONGEN AMEN 

 
Amen, amen, amen. 

 


