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BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

VOOR DE DIENST: TIENDUIZEND REDENEN

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijs nu Zijn heilige naam

met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen:
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST
ZINGEN: SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.




Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

STIL GEBED - VOTUM EN ZEGENGROET
ZINGEN: KLEIN GLORIA

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

GEDICHT
ZINGEN: IK ZEGEN JOU IN JEZUS’ NAAM

Refrein:

Ik zegen jou in Jezus’ naam —
Hij bewijst Zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus’ naam:
Hij blijft bij jou.

Een bloem die in de schaduw groeit
houdt zijn blaadjes dicht.

Een bloem bloeit open in de zon,
groeit naar het licht

Wanneer het leven tegenvalt —
mensen doen je zeer —
bedenk: op wie de regen valt
groeit naar de Heer

ONDERWIJZING
ZINGEN: VERBONDEN MET VADER EN MOEDER

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij het feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er €én bij op dit feest,

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader
de Zoon en de heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren




dat God, die je kent, van je houdt.
DOOPGEBED
ZINGEN: IK GELOOF IN GOD DE VADER

Ik geloof in God de Vader

Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,
— het gesternte zingt Zijn eer —
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus

Die voor ons ter wereld kwam.

Zoon van God en Zoon des Mensen,
Goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

— groot is het geheimenis —

schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser

door de dood is heengegaan

en op Pasen — God zij glorie —

uit het graf is opgestaan.

Door het brood — dit is Mijn lichaam —
door de wijn — dit is Mijn bloed —
geeft de Vredevorst mij vrede,

maakt Hij alle dingen goed.

VRAGEN AAN DE DOOPOUDERS
ZINGEN: IS JE DEUR NOG OP SLOT

Refrein:

Is je deur nog op slot,

is je deur nog op slot?

Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,

maar 't is er nog zo donker.
Er is iets wat ik mis!

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

aan Hylke Klaas Kamminga en
aan Joost Rik Mulder




AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARS
ZINGEN: KINDERNEVENDIENSTLIED

Heit no 't sy fuortgean,
jou har ‘t ljocht fan boppe.
Sy bin Jo berntsjes,

dy Jo namme roppe.

Lear har Jo wurd ferstean,
lear har Jo wegen gean.
Amen, ja, amen.

GEBED
LEZING: PSALM 147 VERS 1 T/M 3

Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk Hem onze lof te brengen.

De Bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,
Hij brengt de ballingen van Israél bijeen.

Hij geneest wie gebroken zijn

en verzorgt hun diepe wonden.

ZINGEN: PSALM 147 VERS 2 (De Nieuwe Psalmberijming)

Hij telt de sterren, de planeten,
bepaalt hun plaats en hoe ze heten.
Wat Hij geschapen heeft is prachtig;
wijs is de Heer en oppermachtig!

Hij ondersteunt wie onrecht lijden;
met liefde staat Hij hun ter zijde.
Wie trots verkeerde wegen kiezen
vernedert Hij, zij gaan verliezen.

LEZING: PSALM 147 VERS 7 T/M 9

Hef voor de HEER een hymne aan,

zing voor onze God een lied bij de lier,

voor Hem Die de hemel met wolken bedekt,
Die de aarde met regen doordrenkt,

Die het gras op de bergen laat groeien,

Die voedsel geeft aan de dieren,

aan de roepende jongen van de raaf.

ZINGEN: PSALM 147 VERS 4 (De Nieuwe Psalmberijming)

Hij vindt geen vreugde, ziet geen waarde
in de robuuste kracht van paarden.

Hij wordt niet vrolijk van soldaten

die paraderen door de straten.

Wel wordt Hij blij van wie Hem eren,

van mensen die Hem respecteren.

Hij houdt van wie op Hem vertrouwen




en op Zijn liefde blijven bouwen.
LEZING: PSALM 147 VERS 12 T/M 18

Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,

loof, Sion, loof je God.

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij geeft je vrede en veilige grenzen,

met vette tarwe stilt Hij je honger.

Hij zendt Zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat Zijn Woord.
Hij laat het sneeuwen als wol,

rijp strooit Hij uit als stof,

hagel werpt Hij in brokken neer,

wie is tegen Zijn koude bestand?

Hij zendt Zijn Woord en alles smelt,

Hij stuurt Zijn adem, de wateren stromen.

ZINGEN: PSALM 147 VERS 7 (De Nieuwe Psalmberijming)

Hij laat Zijn wijze woorden horen
aan wie uit Jakob zijn geboren.

Hij heeft alleen met deze natie
een vast verbond, een hartsrelatie.
Zijn wet, zorgvuldig opgeschreven,
heeft Hij aan Israél gegeven.
Geen ander volk heeft die historie.
Halleluja, aan God de glorie.

VERKONDIGING
MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT

Auke de Boer, vieugel
DANKGEBED EN VOORBEDE
VATER UNSER VAN ARVO PART

Johanna Bart, zang / Pieter Mark Kamminga, vleugel
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES
ZINGEN: DANK, DANK NU ALLEN GOD

Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,

Die grote dingen doet

hier en in alle landen,

Die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

Zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.




Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een Helper die beuvrijdt.

Lof, eer en prijs zij God

Die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt Zijn eer,

de toekomst is Zijn rijk.

ZEGEN (GEZONGEN AMEN)




