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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 23 JANUARI 2022 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

 
 
VOOR DE DIENST: BEAMER – HEER IK KOM TOT U 

 
Heer, ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 
Houdt mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houdt mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde. 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 79: 5 

 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die Uw roepstem horen, 
Gij, onze Herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
Uw goedheid en Uw kracht, 
de grootheid van Uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen Uw genade. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
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en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
GEDICHT 

 
gelezen door Doetie, Mart Jelke en Piter Teijs 
 
Door het water van de doop 
wil de Heer een teken geven. 
Niet alleen slechts voor vandaag, 
maar voor je hele leven 
 
Door de doop hoor je bij Hem. 
Hij wil steeds jouw Vader zijn. 
Hij geeft jou zijn grote liefde, 
ook al ben je nu nog klein. 
 
Word je groter? Krijg je zorgen? 
Leg je hand in die van Hem. 
Hij wil jou de weg steeds wijzen. 
Luister dus maar naar zijn stem. 
 
Die stem zegt: 
“Kom, vertrouw me maar,  
waarheen je weg ook gaat”. 
Want door je doop mag jij steeds weten  
dat God de Heer je nooit verlaat. 

 
ZINGEN: VERBONDEN MET VADER EN MOEDER 

 
Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen 
vier jij het feest met ons mee. 
 
Refrein: 
Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader 
de Zoon en de heilige Geest. 
 
Nu mag je gaan leven met mensen 
verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit doopsel 
Gods Naam leggen naast die van jou. 

 
ONDERWIJZING 
 
BEAMER: MEER DAN EEN WONDER 

 
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
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Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
En nu jij er bent... 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je eerste woord zal alles zijn: 
Papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk 
Je bent... meer dan een wonder! 

 
DOOPGEBED 
 
ZINGEN: APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
VRAGEN AAN DE DOOPOUDERS 
 
ZINGEN: LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN 

 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
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niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van Mijn rijk  
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen, groot en klein,  
bij Mij binnenlopen. 

 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

 
aan Marjan-Hilde Bijma 
aan Doutzen Anniek van der Meulen 
en aan Siem Johan Willem Turkstra 

 
BEAMER: TEKEN VAN VERBOND  

 
Jij groot wonder van nieuw leven, zo geschapen naar Gods beeld, 
In genade ons gegeven, ons in liefde toebedeeld.   
 
We dopen je met water als een teken van verbond, 
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt. 
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand'len in Zijn werk. 
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk. 
 
In dit aards bestaan geboren, voor de eeuwigheid bestemd. 
Als een vreemde in dit leven, steeds weer tastende naar Hem.  
 
We dopen je met water als een teken van verbond, 
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt. 
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand'len in Zijn werk. 
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk. 
 
En wij bidden U om wijsheid, schenk ons liefde en geduld. 
Hem het nodige te geven: Heer, wij vragen om Uw hulp.  
 
Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond, 
en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt. 
Dat hij groeien mag en bloeien, steeds mag wand'len in Uw werk. 
Voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk. 

 
AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARS 
 
ZINGEN: KINDERNEVENDIENSTLIED  

 
Heit no ’t sy fuortgean,  
jou har ‘t ljocht fan boppe.  
Sy bin Jo berntsjes,  
dy Jo namme roppe.  
Lear har Jo wurd ferstean,  
lear har Jo wegen gean. 
Amen, ja, amen. 

 
GEBED 
 
LEZING: GENESIS 40 VERS 1 T/M 23 
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Enige tijd later maakten de opperschenker en de opperbakker van de 
koning van Egypte zich schuldig aan een vergrijp tegenover hun heer. 
De farao was woedend op deze twee hovelingen, en liet hen in 
bewaring stellen in de gevangenis van de commandant van de 
lijfwacht, de gevangenis waarin ook Jozef zat. De commandant droeg 
Jozef op hen te bedienen. 
De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in 
hechtenis gezeten toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen, 
ieder een droom met een eigen betekenis. Toen Jozef de volgende 
morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. 
‘Waarom kijkt u vandaag zo somber?’ vroeg hij deze hovelingen van 
de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. 
‘We hebben een droom gehad,’ antwoordden ze, ‘maar er is hier 
niemand die hem kan uitleggen.’ Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is 
toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens.’ 
Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef: ‘In mijn droom 
stond er een wijnstok voor me. Aan die wijnstok zaten drie ranken. En 
die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een 
oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. Ik had de beker van de 
farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en 
overhandigde die aan de farao.’ Jozef zei tegen hem: ‘Dat moet zo 
worden uitgelegd: Die drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal 
de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen, en dan 
zult u de farao zijn beker weer aanreiken, zoals voorheen, toen u zijn 
schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed 
gaat, en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aandacht van 
de farao op mij te vestigen en ervoor te zorgen dat ik vrijkom. Want 
eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben 
ze me hier in de kerker geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb 
misdaan.’ 
Toen de bakker Jozef zo’n gunstige uitleg hoorde geven, zei hij tegen 
hem: ‘Ik droomde net zoiets. Ik had drie manden met wit brood op mijn 
hoofd. In de bovenste mand zat allerlei brood van de fijnste kwaliteit 
dat bestemd was voor de farao, maar er pikten voortdurend vogels aan 
het lekkers in die mand op mijn hoofd.’ Jozef zei: ‘Dat moet zo worden 
uitgelegd: Die drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de 
farao u een hoge plaats geven – hij zal u laten onthoofden en u aan 
een paal laten hangen, en dan zullen de vogels het vlees van uw 
botten pikken.’ 
Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, 
ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de opperschenker als de 
opperbakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats: de 
schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer 
mocht aanreiken, maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef 
had uitgelegd. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij 
vergat hem. 

 
ZINGEN: JOZEF ZOEKT ZIJN GROTE BROERS 

 
Jozef zoekt zijn grote broers, 
alle tien zijn ze jaloers, 
op zijn jas en op zijn dromen, 
als ze Jozef aan zien komen, 
wordt zijn mantel afgerukt. 



6 

 

Diep zit Jozef in de put. 
 
Met een slavenkaravaan 
moet hij naar Egypte gaan. 
Alle dromen zijn vergeten, 
heel veel kwaad wordt hem verweten. 
Jozef die onschuldig is 
komt in de gevangenis. 
 
Lange jaren gaan voorbij, 
maar de Heer is hem nabij. 
Nieuwe dromen worden wakker 
door de schenker en de bakker. 
Maar de schenker, hij vergeet 
al wat Jozef voor hem deed. 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: DE HEER IS MIJN HERDER 

 
De Heer is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren  
in ’t huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde me altijd. 
 

DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
– DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE KINDERNEVENDIENST – 
 
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN 

 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
ZEGEN  
 
ZINGEN: GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN 

 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in Zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 


