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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 5 JUNI 2022 
 
PINKSTEREN – BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 
 
VOOR DE DIENST: LIED 150 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
1 Ruis, o Godsstroom der genade  
in gemeent’ en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden,  
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder  
op het uitgedroogde land;  
en de bloemen bloeien weder,  
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
2 Laat het uit Gods hemel  
stromen in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen  
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,  
kracht, die zielen opwaarts tilt,  
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen  
als een heilig lied doortrilt. 
 
3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilsfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 133 

 
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen 
van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven Naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die de priester wijdt. 
 
2 Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
‘t Wordt al een tuin voor God de Heer. 
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3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer Zijn zegen, 
hier woont Hij Zelf, hier wordt Zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: GEZANG 195 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
AFSCHEID VAN DE AFTREDENDE AMBTSDRAGERS 
 
PRESENTATIE VAN DE NIEUWE AMBTSDRAGERS 
 
ZINGEN: LIED 26 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL IN HET FRIES 

 
1 Jou, tsjinners fan God, jim Kening de ear. 
Rop út oer de wrâld de lof fan jim Hear. 
Ja, priizje de namme fan Jezus fol fjoer: 
oer naasjes en stammen hat Hy it bestjoer. 
 
2 God troanet sa heech, almachtich is Hy.  
mar bûcht Him omleech en komt tichteby.  
In skare fan sill’gen bringt Jezus de ear.  
Want Hy hat ús hill’ge, Gods Soan en ús Hear.  
 
3 It heil komt fan God, Dy’t sit op de troan.  
Jou allegear lûd en earje Syn Soan.  
De ingels ha tsjûge fan frede dy’t kaam.  
Lit elts him no bûge en priizje it Laam.  
 
4 Wiswier, alle ear en wiisheid en macht  
komt ta oan de Hear, Dy’t alles folbrocht.  
Mei ingels ienriedich sil klinke ús stim:  
Gods leafde is ivich. Us tank is foar Him. 

 
GEBED 
 
ZINGEN: KINDERNEVENDIENSTLIED 

 
Heit no ’t sy fuortgean, jou har ‘t ljocht fan boppe.  
Sy bin Jo berntsjes, dy Jo namme roppe.  
Lear har Jo wurd ferstean,  
lear har Jo wegen gean. 
Amen, ja, amen. 

 
LEZING: HANDELINGEN 2 VERS 1 T/M 8 

 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er 
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verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden 
vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In 
Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen 
en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen 
taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan 
het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  

 
ZINGEN: GEZANG 687 

 
1 Wij leven van de wind, die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.  
 
2 Wij delen in het vuur, dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.  
 
3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: LIED 196 WEERKLANK (MELODIE: PSALM 149) 

 
1 Heilige Geest, Gij hemelhoge, 
die ons het licht geeft in de ogen, 
de warmte in de stem, de vreugde 
in ‘t hart van de verheugde, 
raak ook nu onze lippen aan, 
geef ook nu tongen te verstaan, 
wij talen naar Uw woord, Uw zin, 
o Geest, woon bij ons in 
 
2 Heilige Geest, Gij Eensgezinde, 
wij tasten allen in den blinde, 
sinds Babel gaan wij eigen wegen 
o Tolk, kom Gij ons tegen. 
Wees de Gids naar de ene Stad, 
wijs de Weg, wijs het steile pad, 
wees hartveroverend en spoor 
ons aan en ga ons voor. 
 
3 Heilige geest, Gij Kroongetuige,  
zie ons voor Koning Jezus buigen,  
en nederig om gratie smeken,  
en wachten op Uw teken. 
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Steek ons aan door Uw felle vlam, 
stuw ons voort door de wind die kwam; 
leid ieder volk met vaste hand 
naar het beloofde land. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT KINDERNEVENDIENST EN OPPAS 
 
ZINGEN: LIED 429 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
1 Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
2 Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
 
3 Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
 
4 Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 

 
ONDERWIJZING 
 
ZINGEN: LIED 212 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
Vol van Uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 
2 Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.  

 
BEVESTIGING – VRAGEN – HANDOPLEGGING 
 
FELICITATIE KINDERNEVENDIENST 



5 

 

 
VRAAG AAN DE GEMEENTE 
 
ZINGEN: GEZANG 363 

 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren Heer! 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
ZINGEN: GEZANG 675 

 
1 Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
Die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde Die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

 
ZEGEN  
 
ZINGEN: GEZANG 425 

 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg naar de wereld die wacht op Uw woord. 
Om daar in genade Uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
 


